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Dag Sportievelingen, dag Vrienden,

Kilimanjaro-Experience is terug van nooit weggeweest!

We hebben er even op moeten wachten maar met 2 geplande expedities dit najaar staan we weer
klaar om te knallen! Ook volgend jaar beloofd een leuk jaar te worden: met 3 geplande expedities in
2022 op de kalender is er voor elk wat wils.

Helaas brengen we ook nieuws over een prijsstijging van het Kilimanjaro-Experience programma: de
eerste in 5 jaar… Wil je graag mee: aarzel dan niet en boek voor 1 december 2021 en geniet ook
volgend jaar van de ‘oude’ prijs en bespaar zo 200USD…

Verder hebben we een leuk verslagje klaar van ons Experience-Weekend in de Belgische Ardennen
afgelopen weekend. Lees ook hoe in Tanzania onze medewerkers ondertussen gevaccineerd werden
en ontdek in deze nieuwsbrief welke wijzigingen we hebben aangebracht aan het programma zodat
jouw Experience nog vlotter, nog beter en vooral nog veiliger kan verlopen.

Lees ook zeker eens onze “wist-je-datjes”…

Zoals je merkt: weer voldoende voor een goed gevulde nieuwsbrief!

We houden jullie uiteraard op de hoogte via Facebook en Instagram. Volg je ons al?

In deze nieuwsbrief vind je verder nog een artikel over het Experience weekend in de Belgische
Ardennen en de datums voor de informatieavonden. Die staan overigens ook altijd op de home-page
van onze site.  

Veel leesplezier!

Welkom - Karibu Tanzania
Team Kilimanjaro-Experience
Arnaud & Wim

 

Tourleaders

 

 

https://kilimanjaro-experience.eu/nieuwsbrief
https://www.facebook.com/KilimanjaroExperienceEU
https://www.instagram.com/kilimanjaroexperience/?hl=nl


LIVE informatieavonden in Lienden (Nederland) en Lokeren (België)

Wil je graag kennismaken met onze Tour Leaders Arnaud de Wilde en Wim De Backer en het
Kilimanjaro-Experience programma? Dat kan op woensdagavond 10 november!

Wim organiseert een gratis informatieavond in het ECO PRINT CENTER in Lokeren. 
Arnaud organiseert een gratis informatieavond in Healthclub Juliën in Lienden. 

Schrijf je vooraf in via mail: info@arnauddewilde.nl of info@wimdebacker.be en reserveer je plekje! De
presentatie start om 19:30 en duurt ongeveer 1,5 uur.

November en December = Klimmen op Kilimanjaro

Afgelopen zomer zijn we met 2 teams aan de slag gegaan!

Een eerste team, team November, vertrekt binnen 3 weken naar Tanzania. 3 Belgen, 3 Nederlanders
en 3 Britten gaan de uitdaging aan om via de Machame Route Afrika’s hoogste berg te beklimmen. 7
dagen op de berg, 6 nachten slapen in een tent, elke dag hoger lopen op de flanken van Kilimanjaro.

Een tweede team, team December, vertrekt over 5 weken richting Kilimanjaro International Airport. 5
klimmers lopen via de Noordelijke Rongai route de berg op. 7 dagen en 6 nachten via de Keniaanse
kant van de berg. Ook voor Kilimanjaro-Experience is dit een primeur. In het eerste kwartaal lees je
het verslag in een volgende nieuwsbrief!

Beide teams hebben hun Kick-Off achter de rug alsook de info brochures die uitgebreid besproken
werden tijdens diverse Team Wandelingen. Iedereen werd grondig gebrieft over paspoorten, de visum
aanvraag, de verplichte inentingen, materiaal en kledij, de rugzak, het klimaat op de berg, de
samenstelling van het lokale support team en zoveel meer… Afgelopen Weekend liepen beide teams
samen in de Belgische Ardennen, een meer dan geslaagde training. Lees het verslag onder puntje 5.

mailto:info@arnauddewilde.nl
mailto:info@wimdebacker.be


Tour Leader Wim De Backer zal beide teams lokaal opvangen bij aankomst in het hotel en begeleiden
gedurende de beklimming. Hij vertrekt binnenkort naar Tanzania voor 4 weken en zal vandaar de
operatie in goede banen leiden. Zijn collega Arnaud de Wilde volgt alles op vanuit Nederland en staat
24/7 stand by in geval van problemen.

 

Ondertussen hebben we definitief de bevestiging gekregen van onze Tour Operator ter plaatse dat
alle Front Line Staff volledig is gevaccineerd. Hoopgevend dat ook in Tanzania de vaccinaties
plaatsvinden…

 

Drie Kilimanjaro-Experience Expedities in 2022!

In 2022 voorzien we 3 vaste vertrek data. Een privé team behoort ook tot de mogelijkheden,
informeer gerust naar de mogelijkheden. Data en route worden dan besproken met onze Tour
Leaders.

Kilimanjaro-Experience Expedities 2022

             

Datum   12/03/2022   19/11/2022   3/12/2022

Route   Rongai 7d/6n   Machame 7d/6n   Rongai 7d/6n
             

Kick-Off   11/12/2021   27/08/2022   3/09/2022

Experience-Weekend   18+19/02/2022   22+23/10/2022   22+23/10/2022

Hoogtekamer   26/02/2022   5/11/2022   5/11/2022
             

Vrij plaatsen?   5  op 8   11 op 12   12

 Dus, waar wacht je op? Hier vind je alle informatie en kan je inschrijven.

https://kilimanjaro-experience.eu/ke-machame-route


 

Wat kost een Kilimanjaro-Experience Expeditie?

Sinds de start van ons programma 5 jaar geleden hebben we de prijs van 3650USD (Machame) of
3700USD (Rongai) kunnen aanhouden. Ondertussen zijn verschillende onderdelen van ons
programma grondig hervormd:

1. Onze Tour Leaders zijn Wilderness First Aid gecertificeerd.
2. Een arts komt onze klimmers coachen voorafgaand aan de hoogtekamer training.
3. Artsen van onze partner OutdoorMedicine staan in Nederland 24/7 ‘stand by’ tijdens onze

expedities waardoor onze Tour Leaders op de berg meteen medische hulp kunnen inroepen.
4. Onze brochures zijn verbeterd en worden nu door een externe partner gedrukt.
5. Tijdens het Experience weekend in de Ardennen werd het comfort verbeterd door gebruik te

maken van een erkende camp site met de nodige sanitaire voorzieningen.
6. Alle medewerkers in Tanzania zijn gevaccineerd (Covid-19).

Deze aanpassingen zijn in het voordeel van al onze klimmers: ze zorgen voor een betere
voorbereiding, een ruimere kennis van het expeditie klimmen en zorgen voor een verhoogde
veiligheid waardoor de topkansen van onze deelnemers aanzienlijk stijgen. Om die reden zien we ons
genoodzaakt de prijs van onze pakketten op te trekken met 200USD per persoon. Vanaf 1 december
zijn de prijzen dan als volgt: Machame (7d/6n) = 3850USD en Rongai (7d/6n) = 3900USD.

 

Boek je voor 1 december 2021 dan boek je nog aan de oude prijs: resp. 3650 of 3700USD!

 

Wist-je datjes…

Wist je dat…

 … we jou ruim 55 uur coachen voor vertrek, verspreid over 6 dagen? Dat is 54 uur meer
dan de meeste andere organisaties!
… Kilimanjaro beklimmen niet technisch is? Geen touwen, geen gletsjers: gewoon wandelen!
… we voor de beklimming een extra dag in het hotel blijven zodat jij lekker kan ontspannen?
… onze Tour Leader mee loopt op de berg? Zo kan jij je focussen op jouw beklimming!
… je achteraf optioneel op safari kan en/of lekker ontspannen op Zanzibar?
… iedereen een eigen kamer heeft in het hotel, zonder extra kost?
… iedereen op de berg zijn eigen tent heeft zonder extra kost?
… Kilimanjaro-Experience openstaat voor iedereen van 18 tot …?
… we een Nood Protocol hebben?
… we altijd een satelliet telefoon meehebben op de berg?
... we op de berg zuurstof meehebben voor noodgevallen?
… je achteraf in het Hotel een Victory Dinner krijgt aangeboden?

 

Experience-Weekend: een impressie…

Op 23 en 24 oktober liepen onze klimmers twee dagen door de Maas en Lesse vallei nabij Dinant.
Onze Tour Leader Wim laat jullie meegenieten via een korte impressie…

Grijs, bewolkt en eerder frisjes: zo starten we in Freyr, boven de Maas vallei, samen met dertien
enthousiaste Kili klimmers in spe. Na een korte toelichting zetten we ons in beweging. De regen van
de afgelopen weken heeft het pad behoorlijk glad en modderig gemaakt, maar toch vinden we via

https://kilimanjaro-experience.eu/outdoor-medicine


kleine paadjes en bos trails onze weg naar het ingeslapen dorpje Falmignoul. Eerste stop voor
sommigen: de lokale bakker voor een laatste koffie of een ‘pain au chocolat’!

Via overgroeide bospaadjes, steile hellingen en diepe, eeuwenoude geërodeerde dalen bereiken we
uiteindelijk kort na de middag voor een eerste keer de Maasvallei. Een korte stop en even genieten
van het lekkers wat er in de rugzak verborgen zit: kan je dit lunch noemen? Zo gaat het ook op Kili: af
en toe halt houden en de innerlijke mens versterken. Food for the mind. Erg belangrijk!

Al gauw lopen we weer het bos in en stijgen we ruim 100 meter op erg korte tijd. Van een pad is
eigenlijk geen sprake meer: misschien passen we een volgende keer de route aan… Maar als training
is het perfect: zitten die schoenen goed, hoe loop ik met een rugzak. Het Experience-Weekend maakt
zijn naam waar: testen van jouw materiaal, jezelf testen en dat samen met je teammaatjes.

Opnieuw dalen we af richting de Maas: ondertussen is het zonnetje ook van de partij. Het moge
duidelijk zijn: enkel de regenkledij zal dit weekend niet aan een test onderworpen worden. In een
heerlijk zonnetje lopen we langs de Maas en struinen we (zo noemen de Nederlanders dat) door de
velden langs het water. Aan de rotsen van Freyr tonen de rots klimmers nog even hun kunsten terwijl
één van onze klimmers een slippertje maakt en knie diep in de Maas eindigt. Gelukkig geen
persoonlijke schade, alleen de ego is wat gedeukt :-)

Na een laatste steile klim komen we terug aan de parking uit waar we deze ochtend onze wagens
hebben achtergelaten. Een geslaagde dag, mogen we wel zeggen. Er is veel gelachen, beide teams
zijn verrassend snel versmolten tot een leuke, hechte groep. Na het opzetten van de camp site kan
iedereen zijn eigen tentje inrichten naar eigen goeddunken. Eén dame trakteert dan ook nog eens met
flesjes bubbels om haar verjaardag te vieren… Wie zei dat klimmen afzien was?

De avond sluiten we af in Dinant met een heerlijk diner. Een stukje wild, mosseltjes of een heerlijk
stoofpotje maken het geluk compleet. Omstreeks 21hr ligt iedereen in zijn slaapzak, in zijn eigen
tentje te genieten met een rond buikje. Buiten is het amper 3 graden: een perfecte simulatie van
een nachtje op de flanken van Afrika’s hoogste…



Wanneer ik uit de tent kom omstreeks 7hr30 is het nog donker. Als ‘chef kok’ is het mijn taak water te
koken voor thee, koffie of een kop warme chocolademelk. Een taak die ik al jaren met veel plezier op
mij neem: de kok staat ook warm aan het vuur. Benifits of the job ! Samen met Arnaud zetten ik alles
klaar voor een lekker ontbijt, zodat we rond 9hr kunnen beginnen lopen met een fijn gevoel…

De mist is onze metgezel bij de start van de dag, maar al gauw breken de eerste zonnestralen door
de flarden ochtend grijs en zorgen voor een spectaculaire start van de dag. In de Lesse vallei worden
we getrakteerd op een magisch schouwspel: het gevecht tussen de ochtendnevel en de zon die
steeds harder begint te stralen. Bij voorbaat een verloren gevecht en al gauw lopen we in de volle
zon…

Een eerste helling biedt zich aan en we lopen van 98 meter boven zeeniveau naar ruim 200 meter
hoogte in amper een half uur tijd. Wederom een mooie simulatie van wat ons te wachten staat op de
flanken van Afrika’s hoogste berg.

De beloning is er naar: hoog boven de Lesse kunnen we genieten van een spectaculair uitzicht. Diep
onder ons stroomt de rivier meanderend door een het majestueuze landschap. Als een slang kronkelt
ze zich een weg langs kleine gehuchtjes, steile kliffen en groene velden waar de runderen zich tegoed
doen aan het laatste groen van dit jaar… Winter is coming.



Na de korte afdaling tot aan de rivier volgen we de vallei gedurende enkele kilometers om daarna
door één van de meest ongerepte stukjes natuur te trekken. We slaan rechtsaf en lopen weer
omhoog langs eeuwenoude bomen begroeid met mossen, een klein stroompje aan onze linkerkant,
rotswanden aan onze rechterzijde. Je verwacht hier elk moment oog in oog te staan met een
Neanderthaler. Een oer vallei, anders kan ik het niet omschrijven.

Na een laatste korte stop in de heerlijke najaarszon gaat het finaal omhoog op de laatste helling van
de dag. Het hoogste punt (265m) van het weekend wordt overschreden waarna het nog enkel bergaf
gaat richting de Lesse vallei. Terug ruim 165 meter dalen richting de camp site. Omstreeks 15hr30 zit
het erop: iedereen is tevreden, moe en voldaan. Iedereen heeft wel een klein lijstje met
verbeterpuntjes: andere sokken, betere snacks in de rugzak, een ander petje, maar in het algemeen is
het gevoel dat we er allemaal klaar voor zijn! Geweldig: dit is voor velen een eerste hoogtepunt, een
eerste overwinning op weg naar de top van Mount Kilimanjaro, het dak van Afrika. Nog enkele weken
en het is zover…

 

 

Wil je zelf eens ervaren wat het is

Geïnteresseerd geraakt?

Toch nieuwsgierig naar ons programma?

Neem een kijkje op www.kilimanjaro-experience.eu en kom eens naar één van onze gratis informatie
avonden in België en Nederland!

 

Volg ons op Facebook en Instagram.

We kijken ernaar uit om jou veilig te coachen & te begeleiden bij het beklimmen van
Afrika's hoogste berg in 2022!

Het gaat niet om ons. Het gaat om jou en jouw EXPERIENCE!

www.kilimanjaro-experience.eu

 

KE
Afmelden van de nieuwsbrief.
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https://www.youtube.com/channel/UCCWiQEj354Ah7T-jiQ14aNQ
https://www.instagram.com/kilimanjaroexperience/
https://kilimanjaro-experience.eu/%7Bprofile_url%7D

